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De kleine expeditie en Dr. Dick Wursten hebben elkaar 
gevonden rond een vergeten geschiedenis: die van de Duitse 
gemeenschap in Antwerpen. Eens was het een bruisende 
en toonaangevende gemeenschap die het uitzicht van de stad 
grondig bepaalde.  
Met het uitbreken van de Eerste Wereldoorlog kwam de 
gemeenschap voor een verscheurende loyaliteitskeuze te 
staan tussen het oude en het nieuwe vaderland. 
 
De kleine expeditie wil deze geschiedenis samen met Dr. Dick 
Wursten en met medewerking van de bestuursraad van de 
Brabantse Olijfberg opnieuw onder de aandacht brengen door 
op een bijzondere manier dit erfgoed te vertalen in de stad. 
 
Het colloquium vormt daarbij een startpunt. We reiken de 
hand naar partners om mee dit verhaal te vertellen. 
 
Het programma is gespreid over twee dagdelen. In de 
namiddag ligt de focus op de vertaalslag van geschiedenis 
naar een hedendaags erfgoedproject. ’s Avonds geeft Prof. Dr. 
Antoon Vrints een academische uiteenzetting over de Duitse 
gemeenschap in Antwerpen.   Orgelpunt vormt de inhuldiging 
van het gerestaureerde doopvont, in aanwezigheid van de 
Duitse ambassadeur. 
 
 
 
 
 
 
 
  



Dagprogramma 

 
 14:00   Onthaal 

 14:15  Welkomstwoord - de kleine expeditie 

 14:30  Inleiding - Dr. Dick Wursten 

 14:40  Muzikaal intermezzo 

 14:45  Levend erfgoed - panelgesprek met  

   getuigen 

 15:15  Muzikaal intermezzo 

 15:20  Het dagboek van Jozef K. - de kleine expeditie 

 15:30  Toelichting erfgoedproject - de kleine expeditie 

 15:45  Het dagboek van Jozef K. - de kleine expeditie 

 15:50  Orgelstuk - Willem Ceuleers 

 16:00  Presentatie publicatie Provincie Antwerpen - 

   Luk Lemmens, gedeputeerde Cultuur  

 16:20  Slotwoord 

 16:30  Einde 

 

 

Avondprogramma 

 
 19:30  Onthaal 

 19:45  Inleiding  

 20:00   Lezing ‘De Eerste Wereldoorlog en de  

   ondergang van de Duitse kolonie in  

   Antwerpen’ - Prof. Dr. Antoon Vrints  

 20:35  Muzikaal intermezzo  

 20:40  Toelichting erfgoedproject - de kleine expeditie 

 20:55  Muzikaal intermezzo 

 21:00  Officiële inhuldiging Ohlendorf  

   doopvontdeksel door Dr. Eckart Cuntz, Duitse 

   ambassadeur in België 

 21:30  Orgelstuk - Willem Ceuleers 

 21:45  Einde 

 



Meer info op www.dekleineexpeditie.be of 
http://protestantsekerkantwerpennoord.be/colloquium.htm 

vzw de kleine expeditie 
Berthoutstraat 2 

2640 Mortsel 
0498 97 62 77 

dekleineexpeditie@gmail.com 

 
 
 

Een organisatie van vzw de kleine expeditie 

 
In samenwerking met 

Dr. Dick Wursten,  
Provincie Antwerpen - dienst Erfgoed,  

Belgisch-Deutsche Gesellschaft Flandern,  
Protestantse Kerk "De Brabantse Olijfberg" 

  
 

  
 

                
       

 

http://www.dekleineexpeditie.be/
http://protestantsekerkantwerpennoord.be/colloquium.htm
mailto:dekleineexpeditie@gmail.com

